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Deze uitgave is een cadeau van ViaViela aan al onze opvangkinderen en (gast)ouders. Veel voorleesplezier!



Zoals elke morgen hangt Karel konijn zijn 
trommel om zijn nek.
Hij wrijft over zijn snorharen en strekt zijn poten.
Net voordat hij de trommel aanraakt, klinkt er 
een geluid.
Hij spitst zijn oren en rent er op af.



In zijn web schudt Siep de spin een sambabal heen en weer. 
‘Applaus!’ zegt Karel konijn.
‘Dankjewel.’ Sieb de spin lacht en hij wijst naar de trommel 
van Karel konijn. ‘Kun jij ook iets spelen?’
Karel konijn wrijft over zijn snorharen en strekt zijn poten.
Net voordat hij zijn trommel aanraakt, klinkt er een geluid.



Boven op een tak blaast Ursula uil op een trompet.
‘Applaus!’ zeggen Karel konijn en Siep de spin.
‘Dankjewel.’ Ursula uil vliegt naar beneden. 
‘Kunnen jullie ook iets spelen?’
Karel konijn wrijft over zijn snorharen en strekt zijn poten.
Net voordat ze willen beginnen, klinkt er een geluid.



Op het mos speelt Ella eekhoorn op haar viool.
‘Applaus!’ zeggen de dieren.
‘Dankjewel.’ Ella eekhoorn stapt dichterbij. 
‘Kunnen jullie ook iets spelen?’
Iedereen pakt zijn muziekinstrumenten.
Net voordat ze willen beginnen, klinkt er een geluid.

Tussen de bladeren ligt Vinnie vos.
Het snurken is gestopt en hij rekt zich uit.
‘Wegwezen!’ roept Ella eekhoorn.
‘Wacht even,’ zegt Karel konijn, ‘ik heb een idee.’

Net voordat ze willen beginnen, klinkt er een geluid.



Karel konijn wrijft over zijn snorharen en strekt zijn poten.
Dan telt hij af van drie naar nul.
De dieren spelen op hun muziekinstrumenten.
Vinnie vos knippert met zijn ogen. 
‘Wat is dit nou?’ vraagt hij.

Van schrik laten de dieren hun muziekinstrumenten vallen.
‘Niet stoppen!’ zegt Vinnie Vos. ‘Het klinkt prachtig.’
Hij raapt een stok van de grond en gaat op een boom-
stronk voor de dieren staan.
‘Met een dirigent zijn jullie pas echt een orkest!’
Iedereen lacht en ze spelen tot diep in de nacht.
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